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potloodtekeningen geïnspireerd door Kafka’s ‘De gedaanteverwisseling’ 

Metamorfosen van Martin Linnartz 
 

Op een dag wordt Gregor Samsa wakker en komt erachter dat hij tijdens de nacht veranderd is 

in een mansgrote kever. Terwijl zijn familie moeite heeft zijn gedaanteverwisseling te 

accepteren, begint hij zichzelf af te vragen waaraan hij dit te danken heeft.  

 

Dit verhaal, een boek van Franz Kafka over eenzaamheid, liefde en onmacht, inspireerde 

kunstenaar Martin Linnartz (1929) tot het maken van een serie intrigerende potloodtekeningen 

die in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam wordt geëxposeerd. 

 

De tentoonstelling duurt van 5 november 2010 t/m 6 maart 2011 

__________________________________________________________________________ 
De opening vindt plaats op vrijdag 5 november om 16.00 uur door Maria Heiden. De kunstenaar is hierbij 

aanwezig. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom. 

 

Meer informatie en beeldmateriaal: Kees Moeliker 010 2660463 | 06 53778445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Westzeedijk 345 (Museumpark) | 3015 AA  Rotterdam 

010 4364222 | info@nmr.nl | www.nmr.nl 

 

woensdag gratis voor kinderen 


